
De rijgsteek
ArtEZ zoomt de randen van het Velon Congres 2023 af doormiddel 
van een rijgsteek. 

Een rijgsteek is een losse steek die ofwel aan de bovenkant ofwel aan 
de onderkant zichtbaar is en die aan beide kanten van een zoom een 
stippellijn laat zien maar die in wezen dus nergens onderbroken is.  
De rijgsteek wordt gebruikt om iets voorlopig vast te zetten zoals  
bij een maatpak of om iets om te zomen. 

De visie van ArtEZ op het thema van het Velon congres is dat  
het ‘Opleiden in Netwerken’ opvat als inclusief, divers en non-
hiërarchisch samenwerken.

Studenten en alumni van ArtEZ hebben bij het Velon congres  
door middel van interventies aan de randen van het programma,  

in de wandelroutes, pauzes en tussengebieden als een rijgsteek door 
middel van spoken word, performance en podcast gereflecteerd 
op ontmoetingen in educatie. De Rijgsteek is ingezet en afgesloten 
tijdens de plenaire opening en sluiting van het congres door middel 
van spoken word en een nummer van Miro Straub en Steven van 
Oudshoorn. 

Er is door veel congresgangers gevraagd om de teksten van de 
studenten en alumni te delen via de website van het Velon congres. 
In dit document zijn de bijdragen van de studenten gebundeld en 
opgemaakt door Christine de Kort en Janny de Graaf, alumni Grafisch 
Ontwerp van ArtEZ. Zij hebben ook het beeldmerk van de Rijgsteek 
ontworpen. Fotografie van rijgsteek interventies en foto’s in dit 
document door Nelly Patist. Podcast door Sjef Janssens.
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Geen cijfers maar cyphers
Steven van Oudshoorn  
& Miro straub   

Hiphop maak je samen 

in een cirkel, of ‘de cypher’

familiar en toch onveilig 

stap je in het midden 

wordt gedeelde space je eigen

eis je tijd en kijkers 

zodat anderen begrijpen

hoe jouw ervaring stroomt

en hoe die flow 

het samenzijn

kan verfijnen

Om vervolgens terug te deinzen

van ‘jij hebt je nu bewezen 

dus mag ik 

mezelf bewijzen?’

Want hiphop maak je samen;

wees aanwezig voel je ademhalen

kader dan je woorden 

en bepaal hoe jij de koers 

wil laten lopen 

Het is een kwestie van hopen

reflectievermogen

ook het institutionele verlangt

naar een toekomst om in te geloven

Wij zijn hier niet om te pretenderen dat wij het beter weten;

ook jullie leven dit onderwijsleven 

en die ervaring telt voor twee dus

zijn wij hier met z’n tweeën 

om in dialoog te treden 

Onderwijs maak je samen:

wil je dát met ons beleven?

Stap dan in het midden 

maar vergeet niet ook weer plaats te maken

laat je door een ander raken

speel die open kaart 

en laat je innerlijke kind weer ontwaken

zovan ‘Dit heb ik nog niet ervaren

dus vraag ik aan een ander

om diens waarheid te verklaren’

Versta de nieuwe talen

geen Engels, Duits of Frans 

vertaalt verhalen van de straten

Ik heb geen uitleg nodig

om te weten wat me raken kan

dus leer me even kennen 

want ook ik sta hier wat aangepast

Aangetast

Want spreken blijkt een zware last;

je oren nu gespitst maar

consequenties zien we later pas

Ik heb planken voor mijn hoofd

maar die staan gelukkig waterpas

Omdat ik hiphop kreeg

Wist ik ineens 

Wat m’n waarde was

Nam je mij ook serieus 

toen je net zag dat ik m’n tekst 

van een kaartje las?

Nuances bleken wezenlijk 

belanggevend in het levende 

zwevend in het midden 

daardoor helend ook voor velen

De kracht van “doe je mee?”

zit in dat juist constant bewegende idee

Stabiliteit in disbalans 

een soort vlotje op de zee 

Dus vaar je mee,

of blijf je in het water?

We bouwen straks een boot 
daarmee verwijzen we naar later 
Want om samen te bestaan 
slaan we handen zo ineen
in een cirkel van iedereen
leren is pas mogelijk 
Als je weet ook dat je leeft

(als je weet ook dat je leeft)

Geschreven door: Miro Straub
Performed door: Steven van Oudshoorn en Miro Straub
Met dank aan: Jo-Ann Purperhart en Andrea Vermeer

Een stap naar voren 
Fieke Noordeman

Een stap naar voren

kijk terug naar waar je vandaan komt en neem dat weer mee

zorg dat je open staat maar vergeet niet

dat wanneer je het zweet op je voorhoofd hebt staan dat gezien word

één stap naar voren

kijk nog eens terug, welke schouders ondersteunen je nu

Wat waren hun battles en waar kropen ze terug

waar werd van los gevochten zodat jij nu je gang gaat

wees een voorouder voor de toekomst, pave the way voor de kinderen 
van je kinderen

want als je een kiezel kunt verplaatsen, verplaatst de stroom van een 
rivier langzaam maar zeker ook

aanpassingen kosten tijd

adjust en accepteer 

Falen is vallen en na vallen is opstaan zorg ervoor dat wanneer nodig 
je plaats maakt

kijk wat je leert maar ook wat je leren kan

er zit geen vervaldatum op leren, al ben je 100 sta open en ga de 
connectie aan

vraag wees brutaal durf doe en beleef luister 

als docent, als educator en artist

de mensen die voor je neus staan

De nieuwe generatie, op het punt van ontdekken mogen nog 
bijgepraat worden over 

je open blijven stellen

wees die brug en zorg voor een landingsbaan, want zo maak je een 
weg vrij

een weg waar mensen leren overeind te blijven staan

HET IS MOOI GEWEEST
JOVAN SMILDA

Non-hiërarchie

Maar waar begin je dan

Ik begon in Zuid Frankrijk

Dat is nog een flink eind weg voor een tekstje

En daar, waar het einde van de rue de soleil

En het einde van mijn latijn

Samen vlijt

Een klooster

Waar ik warm wordt ontvangen

Ik word naar boven geleid

Het is heet

Ik word gevraagd hoe ik heet

Ik zeg ‘ja

Heel heet’

Ze lacht

Mijn Frans is niet wat het geweest is

Op een geheime zolder staat opgeslagen wat het Franse volk met hun  
Franse ogen nooit te zien mag krijgen.

Kisten met verjaarde voetbaluitslagen,

Ook van wedstrijden die nog komen

Stapels geld van wedkantoren

Twee buitenaardse wezens spelen patience op een iPhone

Verhit in een discussie over de nut van kunstonderwijs

Een F16 en atoombommen voor de burgeroorlog die er nooit zal komen

En in de hoek, verstopt achter verpotte, lang uitgestorven soorten bomen

máquina del tiempo

Wat Spaans is voor ‘tijdmachine’

Moeder overste

Buigt voorover

Over de kist

En vist

Een kletsnatte brief

‘A tous les futurs premiers ministres des Pays-Bas’

Aan alle komende minister presidenten van Nederland

Getekend

Non Hierachique

Het is mooi geweest

De beloften die schuld maken

Het is mooi geweest

Want de schuld lag nooit bij jou

Het is mooi geweest

Er waren mooie dagen

Die zijn mooi geweest

Maar die zijn er mooi geweest

Het is mooi geweest

Dat jij boven in toren

Het is mooi geweest

Dat je weinig op rekest

Het is mooi geweest

Toen je deed of je ze hoorde

De hordes mensen die je stoorde

Je fronst, lacht, wuift en stuurt ze weg

Je lacht de kiespijn weg

Je raakt je stem kwijt

Bent op de fiets op weg

Klimaatbewustzijn

Is het narcisme of onzekerheid

Dat je je voetstuk stuk trapt

En dan de trapper van de fiets weer opstapt

Er is niets gebeurd

Wij zijn hetzelfde jij en ik

We staan als mensheid toch gelijk

Want je rekening is rood

En mijn Tesla ook

Wij zijn hetzelfde jij en ik

Wij zijn hetzelfde jij en ik

Wij zijn hetzelfde jij en ik

Wij zijn hetzelfde

Het is mooi geweest

Dat je liever investeerde

Het is mooi geweest

Het succes dat dat je gaf

Het is mooi geweest

Dat je er niet van leerde

Het is nooit geweest

Dat je wist wat je vertrapt

Het is mooi geweest

Dat als rivieren over stromen

In de regio Den Haag

Dat dan mannen in de toren

Het langste kunnen kijken

Naar het breken van de dijken

Naar hoe lijken boven drijven

Voor ze zelf kopje onder gaan

Dan is het mooi geweest

De doofpot en affaires

Zijn mooi geweest

De conflicten en PR

Het is mooi geweest

Wees gerust aan de misère

Komt een end, mijnheer

In de hemel zijn ze er

De vakantie naar Bonaire

Het theaterstuk de gene

Je buste in de serre

In de hemel zijn ze er

Niet meer

Badges met teksten 
Hannan van Rooij

We zitten in rode stoelen

Dragen badges met teksten

Zeggen en bedoelen

Met meer woorden en letters verheerlijken

Hoe we onze kennis kunnen vermeerderen

We stimuleren om met elkaar leerlingen te dragen

Elkaar intellectueel en professioneel uit te blijven dagen

En ik doe mee in deze traditie

Bewapen mezelf met munitie van activeren, motiveren en reflecteren

Ga mee in de vaste hiërarchie en volgorde van hordes in leren, studeren, 
publiceren, doceren 

Maar laten we oppassen met elkaar dingen te beloven

Dat we niet vanuit de hoogte met al onze opleidingen en wit

Gaan oordelen over wat wel en niet geschikt is

We verliezen en creëren gemis als we met expertise en includeren

Excuses gaan verzinnen om grenzen te leggen en daardoor te excluderen 
en polariseren

Dus ik wil ook oppassen om met al mijn academisch vertellen

Niet overhand te willen of hebben

In onze maatschappij 

Niet stemmen te killen

Die niet op een conferentie kunnen zijn

We zijn veel meer dan alleen denken. 

Ieder is kwetsbaar, complex, gevormd door onze context, we hebben  
een lijf en emoties, 

we zijn afhankelijk van omgeving en relaties.

Ik wil vooral erkennen dat mijn kennis en visie

Niks zegt over wat een ander voelt of ziet

Dat ik nederig mag openen

Voor paden die mijn medemensen mogen lopen 

Dus ik wil geen kop zonder kip

Geen gekakel om het geratel om het goed bedoelen

Ik wil in mijn buik voelen

Door stil zijn, te huiveren

Opnieuw doelen stellen

Dat naast mijn eigen kennis delen en vertellen

Ik nog meer mag leren luisteren

Leer mij 
Maud van den Esschert

men leert het meest

in mijn mening

door aan anderen te leren

niet alwetend maar met wetenschap

van jij bent net zozeer een lerend dier

als ik

je weet, oké

handig, je hebt je denkvermogen mee

men denkt dus men is

maar is je denken alles wat je bent dan?

kennis is een stille kracht

overspringend tussen hersenpannen

als elektrisch geladen

stiekem en soms onverwacht

kan een vonk een haardvuur aan ideeën branden

kennis is daarmee ook macht, maar

misschien zitten er wel rekensommen 

verborgen in mijn handen

waarmee ik luchtkastelen en mensendromen metsel

doch verdrink ik in niveaus en cijfers en prestatiedrang

belerend 

verwachtend

ik verleer het leren zachtjes

als kunde wordt opgesloten

als men mij zegt wat verkeerd is

het niet weten afgestraft

onwetendheid maakt ruimte 

nieuwsgierigheid ontluikt

ze kruipt leergierig

leer mij iets dat ik niet weet

en laten we daar ruil van maken

het omkeren 

met meer kleuren en geluiden

dan ons aangeleerd is

geef dat door

meer dan voorheen 

en zegt het voort

dat een open mens nooit uitgeleerd is

mag ik u eens tutoyeren?

mag ik ook weer van jou leren?

Nooit gekozen 
Jemaya Douwes

Kennis is macht. Maar wie heeft er bedacht dat macht kennis 
wegnemen kan? 

Hij staat boven aan, met zijn vaste baan, hij heeft die grote naam  
en regelt het gareel. 

Zij wilt leren te begrijpen. Maar het valt niet te ontwijken dat de 
anderen altijd voor gaan. 

Zij, altijd vergeten. Haar ouders arm, dus ze zal het antwoord toch 
wel niet weten. 

Het is gebleken, zij is een kansloze.

Want haar vinger omhoog, maar nooit verkozen. 

Straks zijn haar klasgenoten miljonair en zij werkeloze. 

Zij weet net zoveel, dat weet zij best. 

Maar toch scoort zij altijd het slechtst op die “oh zo belangrijke” test. 

Zij zegt hem er gaat iets mis. 

‘Ik blijf maar proberen, om hier te functioneren, zodat ook ik meer 
kan leren. 

Maar dat gebeurt maar niet. 

Zeg mij niet dat ik mij vergis. Want ik weet jij doet iets mis.’

Hij staart. Bijna boos. Nadenkend over wat zijn vervolg stap is.

Hij zegt haar dat dat begrijpelijk is.

Maar dat dit puur feitelijk is.

En dat het verwijtelijk is dat zij dit nu tegen hem zegt.

Stom geslagen, wegkwijnend onder de druk van het presenteren. 

Zonder ook maar op een hoger niveau te kunnen leren, omdat zij 
nooit gekozen werd. 

Kennis is macht. Maar wat als de macht sterker is dan de kennis? 

Laten we het anders doen. 

Later we er voor zorgen dat we vanaf morgen allemaal kunnen 
leren in gelijkheid. 

Laten we zorgen dat we niet worden vergeten. Omdat ze denken 
dat wij door onze achtergrond, uiterlijk, beperkingen het toch  
nooit zullen weten. 

Kennis is macht. 

Zullen we het nu alleen bij kennis houden? 

Wat is samenwerking? 
amjad Dwaer

Wat is samenwerking?

Samenwerking heeft altijd een bondgenoot van coöperatie en competitie.

we werken samen met andere organismen, andere mensen.

Denk aan collega’s, klasgenoten.

Denk aan families, jazzbands.

In Elke vorm van samenwerking, er is altijd een beetje medewerking en een 
beetje competitie.

Deze dynamiek is gewoon een basisfeit van ons sociale leven,

en dat kunnen wij uitbreiden naar de moderne menselijke wereld.

als we altijd denken aan samenwerking als deze mengeling dan kunnen wij 
andere vormen van verbindingen ontdekken. 

het hoeft niet zo te zijn:

is de natuur fundamenteel competitief? of is de natuur fundamenteel 
coöperatief?

competitief komt uit het Latijns om samen te streven, dus het is zo leuk om 
op verschillende manieren over competitie te denken.

Je weet nu dat competitie niet slechts één ding betekent dus ja!!!

Vulvaverbond
Pam Plaschek &  
Celine terpstra

Voor de Rijgsteek vond er een performance plaats in de  
foyer door Vulvaverbond:

Vulvaverbond is een verbond tussen intersectioneel feministen  
Pam Plaschek & Celine Terpstra.Wij hebben elkaar gevonden in 
gezellig boos zijn, mooie kleurtjes en glitter. Wij leveren handwerk en 
we doen ook aan handwerk. Wij dagen uit tot een ander, meerzijdig, 
perspectief door een utopische werkelijkheid te creëren waarin wij 
bevragen hoe het ook zou kunnen zijn. Wij zijn speculatief activisten.

Laatste dagen
Miro straub &  
Steven van Oudshoorn

Welkom bij de laatste dagen hier op zee

Kijken waar het schip strandt, come home safe

Liever in mijn eigen space

Zonder dat de rest het weet

Dwaal ik ver

Verder op die wave

Verder dan voorheen op die wave en ik space ‘em

Veilig alleen wil ik alles beleven

Bidden naar boven

Bang voor beneden

Open mijn ogen m’n visie onzeker

Alles is wazig

(Water)

M’n wangen zo glad door het nat van de tranen

Ik blijf verdwalen 

Diep in het water

Snakkend naar adem

Kom je me halen?

Ik ben healing

Wavy in m’n feelings

Lately I’ve been dreaming

Dreaming, dreaming

Welkom bij de laatste dagen hier op zee

Kijken waar het schip strandt, come home safe

Liever in mijn eigen space

Zonder dat de rest het weet

Dwaal ik ver

Verder op die wave

De spiegel staat verkeerd hij reflecteert niet langer mij

Keer op keer schiet het licht voorbij 

Kom ik dichterbij 

Het termijn

is beëindigd 

Ik had toch al geen bereik

het is fine

Ik doe dit all the time

Ik verdwaal in de switches het maakt me insane

Verhalen van dingen ze vullen m’n brain

Verdwalen in taal het is niet zo concreet

Verdwalen in alles want wat is concreet?

Fundering vervalt en ik voel me vervreemd

Verworven in roots die ik altijd vergeet

Remember the youth? Ik was constant alleen

Alleen op m’n kamer my energy drained

I need a cooldown, m’n hoofd die is heet

Give me some time en ik empty die space

Het water beweegt 

En de stilte wordt stiller 

Ben ik misschien iets te lang weggeweest?

Welkom bij de laatste dagen hier op zee

Kijken waar het schip strandt, come home safe

Liever in mijn eigen space

Zonder dat de rest het weet

Dwaal ik ver

Verder op die wave

MEVROUW BIJL 
Floor van der Niet

We zitten in een trein

En die trein

Die rijdt door

De trein heeft geen remmen

Dus hij stopt nooit

De trein die rijdt maar

En hij rijdt maar

En hij rijdt maar

En als je uitstapt Floor

Als jij er voor kiest om uit te stappen

Dan zal de trein niet op je wachten

En rijdt hij gewoon door

Je kan erachter aan rennen

Je kan roepen, je kan schreeuwen, je kan alles proberen

Maar Floor

Die trein 

Die rijdt door

Dus als jij uitstapt

Kan je niet meer instappen

Verbaasd keek ik naar mijn wiskunde docente 

Ik had gevraagd om extra uitleg

Dat weigerde zij mij te geven omdat ze het idee had dat ik niks deed 
voor haar vak

Zoveel onvoldoendes moest wel betekenen dat ik mijn huiswerk 
niet maakte. 

Het tegenovergestelde was waar

Uren, dagen, weken, jarenlang heb ik lopen ploeteren aan formules, 
grafieken en kansberekeningen 

De zweetdruppels op mijn schrift waren genoeg voor het zwembad 
waar Timmy van opdracht 2 in wilde springen met een nog nader 
te bepalen hoek die ik zeer waarschijnlijk verkeerd berekend had 
wat voor mij een onvoldoende zou betekenen en voor Timmy een 
gebroken been. 

Hoe zeer ik ook mijn best deed: Het wilde niet baten.

Vol tegenzin en zonder hoop begaf ik mij elke donderdag ochtend 
richting het wiskunde lokaal.

Ik had een vaste plek. 

De tafel die vast zat aan het bureau van de leraar. 

Zo kon ik het bord goed in de gaten houden, en zij mij.

Maar deze keer was anders. 

Op mijn stoel zat al iemand.

Ik vroeg aan mijn docente waar ik dan moest gaan zitten.

Met haar ogen wees ze mij waar ik moest zijn. 

Rechtsachter, naast de prullenbak en de poster over Pythagoras, 
stond, op de enige tafel die wiebelde, een bordje met daarop in 
koeienletters geschreven:

Mevrouw van der Niet

Duidelijk.

Af en toe vroeg ze nog wat aan mij

Dan mocht ik een opdracht op het bord maken.

Ik denk, achteraf gezien, dat dit bedoeld was als een soort 
tussentijds vermaak.

Even lachen met de klas

En dat neem ik ze niet kwalijk hoor.

Ik zou ook lachen als iemand een formule probeert op te lossen 
met een andere formule en duidelijk niet doorheeft dat we al een 
maand niet met formules bezig zijn en er een grafiek moet worden 
getekend. 

Mijn cijferlijst werd er niet beter op.

Waar ik mezelf eerst nog best aardig wist te redden met 4en en 5en 

Vervielen die getallen ongenadig naar een dieptepunt van 1en met 
heel soms een 1,8

Op de vraag: maar mevrouw, wat moet ik hier dan precies doen

Kreeg ik antwoorden als:

Dat staat in je boek

Vraag het je buurman

En 

Mijn favoriet

Ja, Floor, gewoon het antwoord opschrijven 

En zo kwam het dat ik

Precies zo verwacht

Uit de trein ben gestapt.

Ik had wiskunde opgegeven, en wiskunde mij

Op het station was het stil.

Rustig

Een handjevol medereizigers naast mij op het perron

Ook zij waren uitgestapt.

De trein bleek niks voor hen.

Ik heb nog een tijdje staan wachten

Maar besloot uiteindelijk te vertrekken

En toen

Vlak buiten het station

Stuitte ik op iets wonderbaarlijks

Een bushalte

Een bushalte met bus

En in die bus

Een chauffeur

Ik mocht gewoon instappen

Hij had geen haast

De route bepaalde ik

En als ik ergens wilde stoppen

Zou hij op mij wachten

Hij was mijn broer

Mijn broer de buschauffeur

Die net zo slecht was in wiskunde als ik

Maar mij er geduldig doorheen wist te slepen

Samen onderweg naar de eindhalte

En zo heb ik

Wonder boven wonder

Wiskunde af weten te sluiten met een 5,5

Afgerond een 6

Ik heb nog een kaartje gestuurd naar mijn docente

Op de voorkant een plaatje van een trein

Op de achterkant met koeienletters geschreven:

Ik neem liever de bus.

Groetjes

Mevrouw van der Niet
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